
Pastoraat &Transgender
Artikel over transgender in de “koers die wij varen” als gemeente.

(als onderdeel van de besproken pastorale casus) 

Workshop verzorgd door ds. A. Schreuder en ds. H. de Ruiter



Transgender 

Meer en meer krijgen christelijke gemeenten te maken met het 
fenomeen transgender. Mannen die zich vrouw voelen en vice 
versa. Bij transgender blijft het vaak niet bij “het gevoel van niet 
thuishoren in je eigen lichaam.” Meestal, wanneer medisch 
mogelijk, wordt er een traject opgestart van transitie naar het 
andere geslacht. Een transvrouw zal zich eerst als vrouw kleden en 
een transman als man. Daarna wordt er gekozen voor een 
hormoonbehandeling met wanneer mogelijk een medisch ingreep 
om de persoon te transformeren naar het nieuwe “geslacht.”



De nieuwe mens aandoen

Hoewel we de opdracht van God hebben om elkaar in Christus te 
aanvaarden, zoals Paulus dit schrijft in Romeinen 15:7, zijn wij van 
mening dat een persoon die zegt wederom geboren te zijn en 
Christus te willen volgen niet moet staan naar een transitie naar 
het andere geslacht. Ieder wederom geboren Christen heeft als 
opdracht om zich te bekleden met de nieuwe mens die 
overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware 
rechtvaardigheid en heiligheid (Ef.4:24). 



Scheppingsorde is de norm

Dit houdt in dat we er alles aan doen om Gods scheppingsorde van 
mannelijk-vrouwelijk, en man-vrouw, zoals we hierover lezen in 
Gen 1 en 2 als norm aanvaarden. Elke gen in ons lichaam ademt 
Gods bedoeling uit. Zo heeft bijvoorbeeld het mannelijk lichaam 
meer dan 100 genen die het mannelijk Y chromosoom bevatten. 
Geen enkele transitie kan ook maar iets aan deze erfelijkheid 
veranderen.



Transitie is een gruwel

Wat het genderverbuiging betreft, een man b.v. die zijn 
genderidentiteit veranderd naar vrouw, door middel van kleding 
c.q. andere voorwerpen, hormoonbehandeling ten gunste van een 
transitie of zelfs medisch lichamelijke verminking, wijzen wij als 
zeer zondig af. De Bijbel is over het vermengen van genders zeer 
duidelijk en benoemd dit zelfs als “gruwelijk” in Gods ogen. 
Hierover lezen we o.a. in Deuteronomium 22:5. 



De kinderzegen

Daarnaast geloven wij dat iedere transgender niet meer aan Gods 
opdracht kan voldoen: “Gaat heen en vermenigvuldig u.” Als man 
en vrouw samen een huwelijk te vormen en indien de Heere dit 
zegent kinderen mogen verwekken tot eer en verheerlijking van 
Gods grote naam. 



In de moederschoot geweven

Verder geloven we niet dat een ziel in een verkeerd lichaam 
terecht kan komen. Ook niet na de zondeval. Wanneer we psalm 
139:13-16 gaan begrijpen, mogen wij God vertrouwen op een 
volkomen schepping van het leven. Dat de ziel in het lichaam door 
God wordt geweven: “Uw ogen hebben mijn ongevormde begin 
gezien.” Het lichaam is het lichaam van de ziel en de ziel is de ziel 
van het lichaam. 

Daarbij schrijft Paulus dat ieder gelovige zijn eigen lichaam, zoals 
door God gegeven en geweven, moet aanvaarden. (Efeze 5:29) 
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt 
en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 



De tempel bewaren

Tot slot. Ons lichaam is het lichaam waar de ziel in verblijft en 
waar ook de Heilige Geest in verblijft. “Of weet u niet, dat uw 
lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u 
van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” (1Kor.6:19) 
Op grond van alles wat hierboven beschreven is, wijzen wij elke 
vorm van transgendertransitie als zondig af. Een weg die kan 
leiden tot veel pijn en verdriet. Zeker wanneer betreffende 
persoon later, na bekering, tot vernieuwde gedachten komt. Een 
weg (medisch) terug is dan zeer ingrijpend. Transitie is niet alleen 
voor de transgender een pijnlijk en verdrietige weg, ook voor zijn 
of haar familie en vrienden.



Gericht op het herstel van Gods beeld

Wij zullen dan iemand die zich transgender voelt aansporen zich 
niet aan transitie over te geven, maar er alles aan zal doen om het 
door God gegeven geslacht te accentueren door een, wanneer 
mogelijk en medisch aangetoond is dat er een verstoorde 
hormoonhuishouding is, hormoonbehandeling dat hoort bij het 
geboortegeslacht: b.v. mannelijk testosteron en vrouwelijk 
oestrogeen en progesteron. Het is onze medische opdracht om een 
verstoord beeld te herstellen naar het oorspronkelijke door God 
gegeven beeld en niet om het te veranderen.
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